
Liturgie zondag 29 oktober 2023
Centrumkerk Geldermalsen, 10.00 uur

Voorganger: ds. Carolina Blokland – den Hertog
Ouderling van dienst: Gerdien van den Bogerd

Organist: Jorrit Meulenbeek
M.m.w.: muziekgroep gemeente

1ste Wat-Ter-Tafel-Komt-dienst’ 
seizoen 2023-2024

Thema: ‘Dagelijks leven in balans?!’

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Psalm 42:1 en 3
1 Evenals een moede hinde
3 Hart onrustig, vol van zorgen

Stil gebed, votum en groet

Lied 274:1-3
1 Wij komen hier ter ere van uw naam
2 Ontferm U God, kyrie eleison
3 Wij zingen samen van uw gloria

Gebed

Genadeverkondiging en leefregel
Geloofsbelijdenis

Lied ‘My lighthouse’ (Rend Collective) 
In my wrestling and in my doubts
In the silence, You won't let go
Refrein: My Lighthouse, my lighthouse
I won't fear what tomorrow brings
Fire before us, You're the brightest

Moment met de kinderen
Gebed om de verlichting met de Heilige Geest
Aansteken lantaarn
Kinderen gaan naar kindernevendienst

Schriftlezingen (NBV21) 



Prediker 4:6 & Matteüs 14:13-33

Lied ‘You raise me up’ 
When I am down, and, oh, my soul, so weary
You raise me up, so I can stand on mountains
There is no life, no life without its hunger
You raise me up, so I can stand on mountains

Verkondiging

Muzikaal intermezzo ‘Ik zal er zijn’

Lied ‘Ik weet: ik word geleid’ 
 
Hein Stufkens / Julius Röntgen

Ik weet: ik word geleid. Die Leeft behoedt mij,
voorziet mij dag na dag.
Hij brengt mij als een herder naar de weide,
als ik naar voeding smacht.
Bij dorst is hij mijn bron, mijn ziel tot zegen.
Hij is mijn licht bij nacht.
Wanneer ik ben verdwaald wijst hij mij wegen 
naar waar hij op mij wacht.

Nooit wandel ik alleen. Die Leeft is naast mij,
zelfs als ik hem niet zie.
Hij is de stem die uit de diepte opklinkt
als mij de moed ontzinkt.
En is mijn geest verward, mijn hart gebroken,
dan nog omringt hij mij.
Wanneer ik klop doet hij met liefde open,
altijd staat hij mij bij.

Zo welkom heet hij mij. Die Leeft bereidt mij
een feestmaal in zijn huis.
Hij wast het stof van mijn vermoeide voeten,
op adem kom ik, thuis.
Ik eet het brood door hem aan mij gegeven,
ik drink zijn liefde in
en word vervuld van hem die mij doet leven,
mijn einde, mijn begin.

Gedicht

Dankgebed en voorbeden



Opwekking 717
Stil mijn ziel, wees stil

Onze Vader

Collecten 
Opwekking 862 ‘Vrijheid’
Dankgebed over collecten

Kinderen komen terug

Slotlied 913:1, 2 en 3 
1 Wat de toekomst brengen moge
2 Heer, ik wil uw liefde loven
3 Waar de weg mij brengen moge

Zegen

Orgelspel


